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Uit de vereniging: 
Voorwoord voorzitter inzake redactie Biejeingezeumerd

Beste leden MHVS,

Waarschijnlijk hebben jullie al gezien dat Biejeingezeumerd geen gezamenlijke uitgave meer is.  
Heemkunde Vereniging Maas- en Swalmdal heeft in december j.l. de samenwerking hierin beëin-
digd. Hun redenen waren van verschillende aard. Zij konden geen redactieleden binnen hun orga-
nisatie vinden. Het aanleveren van copy zou dan een bestuurlijke taak worden. En zij vonden het 
uitgeven van een digitale nieuwsbrief inhoudelijk en financieel interessanter.
Wij, als bestuur, zijn van mening dat Biejeingezeumerd een belangrijk informatieblad is over de 
Swalmer geschiedenis, natuur en bedreigingen voor ons leefmilieu en ook dat het een belangrijke 
plaats inneemt in het contact met onze leden.

Als bestuur hebben we in overleg met onze drukker gezocht naar mogelijkheden om  Biejeinge-
zeumerd te blijven uitgeven, dat is gelukt zoals jullie zien. De artikelen zullen weer voornamelijk 
betrekking hebben op Swalmen. Veel leesplezier.

Namens Bestuur en Redactie
Toine Wuts, voorzitter

Kerstwandeling op 26 december 2022

Na twee jaar afwezigheid door corona was hij 
er weer: de traditionele kerstwandeling; een 
samenwerking tussen Milieu- en Heemkunde 
Vereniging Swalmen en Heemkundevereni-
ging Maas- en Swalmdal. We waren met een 
flinke groep, zo’n 70 personen.

Volgens mij was het de 30e  wandeltocht vanaf 
1990 -/- 2 jaar corona = 30 jaar en dat is op 
zich al een compliment waard. Of ik ze per-
soonlijk alle 30 heb meegelopen weet ik niet 
precies. En telkens opnieuw is het weer de 
moeite waard, we komen op plekken 
waar ik zelden of nooit wandel. De 
eerste stop/uitleg was vrijwel direct 
achter Herberg de Bos. Iedereen weet 
wel dat hier een aantal jaren geleden 
een immense gaspijplijn is aangelegd. 
In deze z.g. Delta Corridor wordt door 
een groot consortium gewerkt aan 
nieuwe mega pijpleidingen: een z.g. 
CO2-leiding Geleen/Rotterdam en een 
waterstofgas-pijpleiding van Rotter-
dam naar Geleen (Chemelot terrein). 
En zo komt Geleen zomaar aan de zee 
te liggen! Na een ingrijpende ‘aard-

verschuiving’ komen de pijpen ondergronds en na 
een aantal jaren zie je er niets meer van, kwetsbare 
gebieden zoals de Swalm/Groenewoud worden ge-
boord!

Even later werd stilgestaan bij de nieuwe aanplant 
met veel soorten, sommige oude bomen blijven 
staan en die zorgen voor schaduw voor de jonge bo-
men. Zo krijgen we op den duur een gemêleerd bos: 
jong en oud en veel soorten door elkaar! De plastic 
kappen waar de jonge boompjes in staan zijn ter 
bescherming, want reeën vinden die jonge aanplant 
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Bij grenspaal 425 (Grietjes Gericht) stond weer 
de warme chocomel en Glühwein klaar. Deze 
wordt al jaren prima verzorgd door Herm Ge-
raedts en Pierre Verstappen. Na de royale vrij-
willige bijdrages (sommigen wilden pinnen) 
“hee hallo, volgende keer beetje contant geld 
op zak!” ging het terug naar Herberg de Bos. 
Exact om 16.30 uur waren we terug: mooi ge-
timed Frans en Gerard!

Astrid Janissen kan goed fotograferen, toen ik 
haar zag vlak voor vertrek van de wandeling 

en haar vroeg om een paar foto’s te maken zei ze 
spontaan ja “ik heb de camera toevallig toch bij 
me”. Geen mitsen en maren en gewoon doen, daar 
word ik nou vrolijk van! Astrid dankjewel voor de 
prima foto’s met oog voor detail en privacy!

Bijna elke zondag loop ik met de hond 8-10-12-15 
kilometer, ik maak dan dankbaar gebruik van de 

erg lekker. Na een aantal jaren als de jonge aanplant 
groot en sterk genoeg is wordt het beschermende 
plastic duurzaam verwijderd.

Wat we niet wisten! Bomen communiceren met el-
kaar vooral ondergronds het z.g. Wood-Wild-Web. 
Frans Tegels, onze natuurgids, legde dat weer eens 
helder uit. Bomen communiceren met wortels, bij-
voorbeeld: te droog dus we houden water vast, of 
als er schimmels zijn. De ‘moederboom’ die zaadjes 
laat vallen, geeft dat door aan haar jonge bomen 
die rondom haar staan.
Ook werd stilgestaan bij het hoogteverschil veroor-
zaakt deels door de natuur in de afgelopen miljoe-
nen jaren maar, ook door het winnen  van delf-
stoffen voor de klei-, zand- en grindindustrie. Daar 

werd nogal eens flink ruzie over gemaakt, totdat 
Thorbecke in 1850 een einde maakte aan de zoge-
naamde ‘Bossstrijd’. De strijdbijl werd begraven en 
er werden gebieden aangewezen waar de Nederlan-
ders en de Duitsers mochten delven.

Nog een weetje van Frans: herten kunnen afkoelen 
tot een lichaamswarmte van 15 graden. Zeg maar 
een soort winterstand, dan verbruiken ze minder 
energie/voedsel. Vooral niet voederen dat komt de 
wildstand niet ten goede. Met name jagers blijken 
vaste voederplaatsen te maken, de dieren worden 
zo bijgevoederd en vermeerderen zich nog sneller, 
ook de zwakkere dieren blijven zo in stand en dat 
is eigenlijk niet goed.

We stonden ook nog even ‘stil’ bij de ‘Trilzwam’ een 
oranjekleurige gelvormige paddenstoel die je vooral 
na een vorstperiode ziet (foto rechts).
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Schenkingen aan de MHVS

- Via Patrick Mertens ontvingen wij verschillende bidprentjes, foto’s van de opening van de Gei-
tesjtal, optochtfoto’s van de dames van de Hopsjlokkers, een krantje met bijbehorende brieven over 
een vaasje afkomstig uit Swalmen naar jaren herkomst herleid, ordner van de kaartclub, ‘Zondagmor-
gen Toepclub’ van vier Swalmenaren, met jaarverslagen en boekhouding 1986 t/m 1995, afkomstig 
uit de nalatenschap van zijn ouders Pierre en Annie Mertens.
- Afkomstig uit de nalatenschap van Tiny Konings een ar-
chiefje van Eszet, verenigingsblaadje, enkele boeken over 
geschiedenis van Limburg, Katholieke Illustraties vanaf be-
gin 1900, een glas-in-lood aandenken aan het 60-jarig hu-
welijksfeest van M. Konings- W. Geraedts en bidprentjes en 
overlijdensadvertenties.
- Een serie foto’s van de familie Van Dael-Heuvelmans (vroe-
ger Hoogstraat 2).
- Van Lei Gehlen een bord van Jong Nederland, Nat. Buro 
Utrecht, bij vertrek naar Nieuw-Zeeland in 1978 plus een JN 
embleem en een embleem van het Nat. Toernooi ‘Moorwijk’ 
uit 1957.

paden die ik bij deze kerstwandeling in de afge-
lopen 30 jaar heb leren kennen. Zeker gebruik ik 
deze informatie ook om toeristen op het VVV Folder 
Informatiepunt in onze zaak de weg te wijzen en 
ze van waardevolle tips te voorzien. Ik zeg altijd 
als je in Swalmen woont:  “zit je in 5 minuten in 
het bos of in 5 minuten aan het water” en laten we 
eerlijk zijn, dat is toch uniek.

Frans Tegels, Gerard Jonkman, Herm Geraedts, 
Charles Konings en alle andere vrijwilligers van 
de MHVS en de Heemkunde Vereniging Maas- en 
Swalm; heel veel respect en waardering voor al het 
werk wat jullie doen en een compliment voor de 
prachtige tochten, ook de fietstocht op Hemel-
vaartsdag en dat mag best wel eens gezegd/ge-

schreven worden.
Het is heel waardevol dat we de natuur optimaal 
doorgeven aan de volgende generaties en met een 
kleinkind en het tweede en derde kleinkind op 
komst ben ik mij daar hoe langer en meer van be-
wust! Vooral doorgaan met dit fantastische vrijwil-
ligerswerk zodat de samenleving, economie en na-
tuur in evenwicht blijven!
Dankjewel en in 2023 hoop ik er weer bij te zijn. 
En wel op Hemelvaartsdag (fietstocht) 10.00 uur op 
de Markt in Swalmen; wel graag maximaal 30 kilo-
meter want ik heb geen elektrisch fiets en Tweede 
Kerstdag om 14.00 uur voor de Kerstwandeling. 
Tradities?? Vooral niet afschaffen!

Marc van Heijster oet Zjwame!

Over eeuwenoude paden en wegen naar Santiago de Compostela
Wim Suilen

Vooraf
In de zomer van 2016 vertrok ik vanuit Swal-
men met de bedoeling in ongeveer 3,5 maand 
naar Santiago de Compostela (verder Santi-
ago) te lopen. Het idee van een lange voet-
tocht, in mijn eentje, trok me al langer. Er 
waren kennelijk enkele ingrijpende gebeur-
tenissen voor nodig om dat sluimerende ver-

langen realiteit te laten worden.
Het bleek voor mij niet weggelegd om de Camino in 
één keer tot Santiago te lopen. In het eerste jaar 
kreeg ik na een aantal weken zoveel last van een 
blessure onder mijn voet dat ik me genoodzaakt 
zag om na 6 weken en 1000 km mijn Camino te 
beëindigen. Maar ik was inmiddels wel zozeer door 
het Camino-virus besmet geraakt dat ik er wel erg 
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op gebrand was om mijn Camino toch op enig mo-
ment te kunnen vervolgen.
In 2021 was het zover dat ik terugreisde naar de 
plek waar ik enkele jaren voordien was gestopt. De 
nog af te leggen weg tot Santiago (± 1500 km) zou 
ik in twee gedeeltes doen. In 2021 tot aan de Frans-
Spaanse grens (± 700 km) en in 2022 de Camino 
Frances door Spanje (± 800 km). Aldus geschiedde.

De Camino

Sinds de Middeleeuwen lopen pelgrims vanuit alle 
delen van Europa naar Santiago. Vroeger vaak als 
boetedoening of als opgelegde straf. Het merendeel 
van deze pelgrims kwam overigens nooit in Santia-
go, maar overleed onderweg. Zij stierven als gevolg 
van ziekte en uitputting of ze werden slachtoffer 
van overvallers onderweg.
In de kathedraal van Santiago ligt apostel Jacobus 
de Meerdere begraven. Nadat Jacobus door Herodes 
om het leven was gebracht werd -aldus de legende- 
zijn lichaam door zijn aanhangers in een bootje 
weggevoerd uit Palestina. Uiteindelijk landde men 
aan de Noord-Spaanse kust waar zijn lichaam be-
graven werd. Pas in de 9e eeuw werd zijn graf ont-
dekt en ter plekke werd een kathedraal opgericht. 
De naam Santiago (Heilige Jacobus in het Spaans) 
is daarvan afgeleid. De toevoeging Compostela 

(verbastering van ‘veld met sterren’) verwijst naar 
de plek waar het graf werd ontdekt. Sindsdien be-
hoort Santiago, met Rome en Jeruzalem tot de 3 
belangrijkste bedevaartsplaatsen van het christen-
dom. In een geschrift uit de vroege middeleeuwen 
wordt reeds gewag gemaakt van de pelgrimsroute 
naar Santiago.
De pelgrimsroute naar Santiago fascineerde me on-
der andere omdat deze al meer dan 1000 jaar oud is.

De route
Bij mijn vertrek uit Swalmen was mijn eerste hal-
teplek de kathedraal in Roermond waar zich in de 
kathedraal een St. Jacobskapel bevindt met daarin 
een relikwie van Jacobus (naar verluidt een onder-
arm, en de grootste relikwie van de apostel bui-
ten Spanje). Daarna ging het via Thorn, Maaseik, 
Tongeren, Namen, Reims en Troyes naar Vezelay. 
Je loopt via Belgisch Limburg, overschrijdt de taal-
grens tussen Vlaanderen en Wallonië en loopt dan 
langs de Maas tot in Frankrijk. Via de Franse Ar-
dennen, de Champagnestreek, uitgestrekte graan-
velden en de Chablis-streek bereik je na ± 750 km 
Vezelay.
In Vezelay begint een van de vier ‘officiële’ pel-
grimsroutes vanuit Frankrijk naar SdC. Andere rou-
tes starten in Tours, Le Puy en Velay en in Arles. 
De route vanuit Vezelay loopt via Nevers, Limoges, 
Perigueux naar Saint Jean Pied de Port aan de voet 
van de Pyreneeën. Ook de andere routes komen 
daar samen van waaruit de ‘klassieke route’, de Ca-
mino Frances via Pamplona, Burgos, Leon en Astor-
ga naar SdC leidt. In totaal bedraagt de afstand 
Swalmen–Santiago ongeveer 2500 km.
Ofschoon je het op een landkaart van Europa ook 
kunt zien, besef je pas als je het land te voet door-
kruist, hoe groot Frankrijk eigenlijk is; dat het 
grotendeels uit platteland bestaat, en dat er een 
enorme verscheidenheid aan landschappen is. Ik 
liep urenlang door bossen zonder ook maar iemand 
tegen te komen (hooguit een wild varken), door 
talloze dorpjes waar nog slechts een paar honderd 
mensen wonen (maar wel nog allemaal zelfstandige 
gemeentes met eigen burgemeester, tevens boer, 
bakker of kastelein), en door landschappen die alle 
zintuigen prikkelen. Daarbij vergeleken is Neder-
land een aangeharkte tuin. Maar ook –in de streek 
ten zuidoosten van Bordeaux– 3 dagen lang over 
een nagenoeg kaarsrechte weg/pad door een -mid-
dels bosaanplant- drooggelegd moeras. Het hout 
uit het productiebos wordt gebruikt in de papier-
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industrie.
En dan zie je de uitlopers van de Pyreneeën, Spanje 
komt dichterbij!
Via Frans Baskenland en de drukke grensplaats St 
Jean-Pied de Port (waar veel pelgrims hun camino 
naar Santiago starten) steek je de Pyreneeën over 
en kom je in Roncevalles (bekend van het Roelants-
lied; op de terugtocht uit Spanje werd aan het eind 
van de 8e eeuw na Chr. het leger van Karel de Grote 
bij Roncevalles in een hinderlaag gelokt; Roelant 
sterft er de heldendood).
Ook in Spanje doorkruist de Camino Francs een 
veelheid aan landschappen; allereerst de Pyreneeën 
en Spaans Baskenland, dan door de wijnstreek van 
de Rioja. In Burgos begint een traject van ongeveer 
een week lopen over de zogeheten Meseta, een on-
afzienbare hoogvlakte van tussen de 800 en 1000 

meter, met slechts hier en daar een dorpje, onaf-
zienbare graanvelden en vaak een extreem klimaat. 
Voor menigeen het meest eentonige stuk van de 
Camino, maar ik vond de monotonie en verlaten-
heid fascinerend.
Daarna volgt nog een traject door de uitlopers van 
het Cantabrisch gebergte alvorens het groene Gali-
cië wordt bereikt. Dan zijn het nog slechts een paar 
dagen tot Santiago.

Onderweg
Ik liep per dag ongeveer 25 km, soms minder, een 
enkele keer ook meer, afhankelijk van het vinden 
van een overnachtingsadres. Dat was -zeker tot Ve-
zelay- niet eenvoudig. Een enkele jeugdherberg, 
een gemeentelijke sportzaal annex theatertje, par-
ticulieren, een pastorie, klooster of bejaardente-

huis en in het uiterste geval een hotelletje boden 
uitkomst. Je leert al wandelend en naarmate je 
tocht verstrijkt erop vertrouwen dat het elke dag 
wel goed komt. “Jacobus zorgt altijd wel voor een 
oplossing” luidt een veelgehoorde uitdrukking on-
der pelgrims.
Vanaf Vezelay zijn er iets meer voorzieningen voor 
pelgrims. Vaak zijn dat aparte pelgrimsherbergen 
waarvoor je bij de gemeente de sleutel kunt op-
halen en waar soms ook vrijwilligers –die zelf ook 
de Camino hebben gelopen- als gastheer/-vrouw 
zorgen voor maaltijden en eventuele andere zaken 
waar een pelgrim behoefte aan heeft. Ook zijn er 
vanaf Vezelay meer pelgrims onderweg.
Er zijn langs de pelgrimsroute veel prachtige ker-
ken, kathedralen soms. Zij dienden tevens als 
schuilplaats en overnachtingsplek voor pelgrims. 

In dorpjes waar nog maar een handvol 
inwoners woont staat dan een kerk als 
een kathedraal zo groot. Vaak bij de 
ingang voorzien van prachtige gebeeld-
houwde reliëfs die –als ware het een 
stripverhaal– een of meerdere taferelen 
uit de Bijbel uitbeelden. Bedoeld ook 
om de pelgrims –zeker in vroeger eeu-
wen vaak ook analfabeet- toch “bij de 
les te houden”. Ik heb er menig kaarsje 
opgestoken onderweg (het helpt ook als 
je er niet in gelooft). In Spanje is de in-
frastructuur voor pelgrims uitstekend; 
door het grote aantal pelgrims dat in 
Spanje -en dan vooral op de klassieke 
Camino Frances- onderweg is vormen zij 
een belangrijke, zo niet de belangrijk-

ste bron van inkomsten voor de regio.
Ik maakte elke dag een Haiku (een korte uit Japan 
afkomstige dichtvorm bestaande uit slechts 3 re-
gels van achtereenvolgens 5, 7 en 5 lettergrepen). 
In dat beperkt aantal woorden probeerde ik iets 
van de betreffende dag weer te geven (een gedach-
te; iets wat me onderweg opgevallen was, een mooi 
uitzicht etc). Met het bedenken van een ‘thema’ 
voor de Haiku, en het schaven aan de tekst om bin-
nen de voorgeschreven vorm te blijven vlogen tijd 
en kilometers voorbij.
Hierbij een van die onderweg gemaakte Haiku’s:
Een koe staart me aan
Ze heeft de wei voor zichzelf
Zoals ik de weg
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De mensen
Onderweg vertelde iemand: De 
Camino, dat is de wereld op een 
zakdoek. Dat vond ik een tref-
fende uitspraak. Je ontmoet op 
de Camino de hele wereld.
Ik heb bijgehouden dat ik -in 
Spanje alleen-  in totaal met 
pelgrims uit 31 landen gespro-
ken heb; en dan bedoel ik niet 
alleen maar hallo, goedendag 
en tot ziens, maar een echt 
gesprek. Met pelgrims afkom-
stig van Japan tot Argentinië, 
en van Canada tot Kroatië. En 
die met evenzovele motieven 
onderweg zijn. Met studenten 
die de Camino benutten om na 
te denken wat ze met hun toe-
komst willen, volwassenen die een carrière-switch 
overwegen maar niet weten hoe en wat, mensen 
die een groot verlies een plek willen geven, mensen 
die hun pensioen ‘vieren’, mensen die een relatie-
breuk willen verwerken, weer anderen die uit dank-
baarheid of hoop de Camino lopen; en zelfs ook een 
enkeling die de Camino liep met letterlijk de dood 
op zijn hielen.
Kenmerkend ook van de Camino is dat echt ieder-
een gelijk is. Je kent elkaar ook alleen maar van 
de voornaam. En gesprekken gaan vrijwel direct 
‘de diepte in’. Ongelooflijk hoe snel en als vanzelf-
sprekend persoonlijke zaken gedeeld worden. En 
ofschoon er ook veel gelachen wordt, gaat er nau-
welijks tijd verloren met gebabbel over koetjes en 
kalfjes.

Wat maakt de Camino bijzonder?
Je gaat op de Camino dezelfde weg die door tallo-
zen reeds is gegaan en waarvan vele monumenten 
onderweg (kerken, kloosters, kruisen en kapellen) 
getuigen. Dat vind ik een bijzondere ervaring die 
niet met een andere lange afstandswandeltocht te 
vergelijken is.

Het is in mijn ogen ook geen vakantie. De Camino 
is niet alleen maar leuk; het weer zit soms tegen, 
maar je moet toch verder; een overnachtingsplek 
blijkt niet beschikbaar en je moet nog wat extra ki-
lometers lopen; er zijn soms lichamelijke ongemak-
ken; een slaapzaal vol snurkende mede-pelgrims 
etc. Maar het is ook een hele basale vorm van leven 
(lopen, eten slapen; en repeat) die heel veel vol-
doening schenkt.
Je voelt je ook onderdeel van een eeuwenoude tra-
ditie en een sterke verbondenheid onderweg met 
mede-pelgrims. Met sommigen trek je geruime tijd 
op, anderen zie je 1 of 2 dagen; dan soms enkele 
weken niet en duiken dan plotseling weer op.
De aankomst in SdC is voor velen een emotioneel 
moment. Ook ik heb wel een traantje gelaten toen 
ik op het plein voor de kathedraal arriveerde en 
met het thuisfront contact opnam om het einde 
van mijn pelgrimage te delen.
En als je thuis bent begin je alweer te dromen van 
de volgende pelgrimsroute……

Wie geïnteresseerd is in meer info over de Camino kan contact 

met me opnemen via wim.suilen@gmail.com

In het kader van het 150 jarig bestaan van VDL Konings in 2023 wordt er gewerkt aan een boek 
over de geschiedenis en het heden van het bedrijf. 
Vandaar ook de oproep aan medewerkers, oud-medewerkers, familieleden, bekenden etc. om foto’s 
en bijzondere verhalen daarvoor beschikbaar te stellen (s.v.p. opsturen naar henkbrauer@home.nl). 

Oproep
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Wat gebeurde in Swalmen – oktober, november en december 2022
Johanna Cox-Geraedts, Riky Simons-Julicher

Oktober
‘Sjeet op!’ is de titel van de Zjwamer Revue, 
die in de herfstvakantie vier keer wordt 
opgevoerd in de Robijn. Rode draad is de 
hippiebus van de overleden kastelein Henk 
Tegels die eerst tot cultureel erfgoed moet 
worden verklaard om mee de hemel in te 
mogen. Dat betekent opschieten tijdens de 
diverse sketches.

Papierfabriek Wepa 
gaat voor de fabri-
cage van hygiëne-
papier olifantsgras 
gebruiken als alter-
natief voor oud pa-
pier, dat schaarser 
en duurder is gewor-
den. Gewasbescher-
ming en bemesting 
zijn voor dit drie tot 
vier meter hoge gras 
niet nodig. In 2024 
wordt een nieuwe 

installatie in gebruik genomen om olifants-
gras op grote schaal te verwerken.

November
Leon Hamans (oorspronkelijk uit Asselt) en 
Hans Simons presenteren hun boek ‘Vaste-

laovesmonumente in Limburg’. Het boek met 227 
kunstwerken in de openbare ruimte is een staalkaart 
van kunst, cultuur en taal in heel Limburg. Uiteraard 
staan het Hopsjlokkersmonument, het Aartjesmonu-
ment en de Kwekkert er ook in.

Hotel Asselt aan de Oude Baan is vanaf deze maand 
opvanglocatie voor zeventig Oekraïense vluchte-
lingen. Ze kunnen daar een jaar lang blijven. De 
kosten voor deze en enkele andere Roermondse op-
vanglocaties worden betaald door het Rijk. 

Jo en Mia Simons-Wijnands van Swalmdal zijn op 
18 november 70 jaar getrouwd. Platina voor deze 
Swalmenaren.

December
Als Nationaal Park de Meinweg de nationale sta-
tus wil behouden zal het minimaal vijf keer groter 
moeten worden dan het nu is. Gedacht wordt aan 
het toevoegen van het Swalm- en Roerdal met de 
tussenliggende gebieden in Asenray, Boukoul en 
Herkenbosch.

Omdat supermarktketen Jan Linders ophoudt te 
bestaan en de winkels worden overgenomen door 
Albert Heijn, zal dit ook voor Swalmen in 2023 be-
tekenen dat er een nieuwe naam op de gevel van de 
plaatselijke supermarkt komt.
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Ook vindt de tweede editie van de  
Zjwamer Kerstsfeer Wandelroute plaats 
en kunnen liefhebbers op eigen gele-
genheid wandelen langs fraai versierde 
en verlichte huizen.

En bij het Heier kepelke wordt aan de 
bezoekers op 18 december een mooi sa-
menzijn geboden.

Kerstperiode
De gezellige kerstmarkt van Swalmen ‘Belaef Zjwa-
me’ trekt op 11 december heel wat bezoekers die 
genieten van wat de creatieve ondernemers te bie-
den hebben.

In de Lambertuskerk is weer het grootste Limburgse 
kerstlandschap te bezichtigen op enkele middagen.
De gezamenlijke kerstwandeling van de heemkun-
declubs op Tweede Kerstdag voert de 70 deelnemers 
deze keer vanaf herberg de Bos door de Duitse bossen.

De repatriëring van Benny Molewijk naar Nederland en wat 
er aan vooraf ging
Samenstelling: Angelina Antić-Dijcks, Ursula Molewijk, Els Janssen-van Avesaath

In het verleden heeft onze vereniging ruim-
schoots aandacht besteed aan de Tweede 
Wereldoorlog middels artikelen in ons ver-
enigingsblad. Dat er op Nederlands-Indisch 
grondgebied destijds ook een oorlog woed-
de waarbij Nederlands-Indische militairen 
betrokken waren, daar stonden wij niet zo 
bij stil. Wie kent nog de naam Soekarno? In 
1930 werd Soekarno in Bandung tot 4 jaar 
gevangenisstraf veroordeeld vanwege zijn ac-
tiviteiten, (met name verzet tegen de Neder-
landse kolonisator) voor de PNI (Partai Na-
sional Indonesia). Deze partij streefde naar 
de beëindiging van de 'wettige staatsvorm 
van Nederlands-Indië'. In de periode 1934-
1942 werd hij eerst verbannen naar Flores 
en later naar Sumatra. In 1942 werd hij door 
het Japanse leger bevrijd. Uiteindelijk werd 
Soekarno in 1945 de eerste president van de 
Republiek Indonesië. Maar voordat het zover 

was ging er nog eerst een bloedige oorlogsstrijd aan 
vooraf die duizenden slachtoffers maakte.

De Japanners vielen tijdens WO II het eiland Tara-
kan binnen (huidige Kalimantan) in januari 1942. 
Tegen zo'n grote overmacht was het Nederlands-In-
disch leger niet opgewassen. De Nederlandse strijd-
krachten (K.N.I.L. - Koninklijk Nederlands-Indisch 
Leger) in Nederlands-Indië gaf zich over op 9 maart 
1942 en Nederlands-Indië werd door Japan bezet. 
Door de inlandse bevolking werd de inval van Japan 
aanvankelijk als de bevrijding gezien van de Neder-
landse koloniale overheersing gedurende meer dan 
300 jaar. Aanvankelijk steunde de Indonesische 
bevolking de Japanners. Maar al snel veranderde 
deze houding want tijdens de Japanse overheersing 
werden niet alleen veel Nederlanders opgesloten 
in interneringskampen maar ook de eigen bevol-
king. Meer dan tienduizenden Javanen werden als 
dwangarbeider te werk gesteld in door Japan be-
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zette landen in Zuidoost Azië. Het merendeel van 
deze mensen overleefde de harde dwangarbeid niet. 
Slechts een klein deel overleefde en kon terug naar 
Java na de oorlog. 
Pas in 1944 capituleerde de Japanse bezetter, 
Nederlands-Indië geruïneerd achterlatend. Ruim 
42.000 militairen met een Europese achtergrond 
en ook veel burgers werden geïnterneerd. 100.000 
(Indische Nederlanders) kwamen onmiddellijk of 
binnen enkele jaren vanuit voormalig Nederlands-
Indië naar Nederland. Het waren met name overle-
venden van de Japanse bezetting en de Bersiap (de 
Bersiap was een uiterst gewelddadige periode in de 
Nederlandse en Indonesische geschiedenis, die het 
hevigst was tussen oktober 1945 en begin 1946). 
Deze periode begon vrijwel direct na het einde van 
de Japanse bezetting. Soekarno riep de onafhanke-
lijkheid van Indonesiè uit. De Nederlandse troepen, 
die niet bereid waren hun koloniale gebiedsdelen 
op te geven, sloegen met harde politionele acties 
terug. Uiteindelijk, onder internationale druk, trok 
het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (K.N.I.L.) 
zich terug in 1949 en kwam er een einde aan de 
koloniale periode van de Nederlanders alsook een 
einde aan de eeuwenlange uitbuiting van de Indo-
nesiërs. 
Na de soevereiniteitsoverdracht aan de Republiek 
Indonesië in 1950 kwam de juridische betekenis 
van de term Europeaan te vervallen. De bevolking 
van de nieuwe republiek werd staatsburgerlijk In-
donesiër. De Indische Nederlanders vielen hiermee 
onder de wet op het Nederlandschap van 1892. Het 
leidde tot gedwongen repatriëring naar Nederland. 
In de periode 1945-1968 vond een grootschalige 
repatriëring plaats. Ruim 300.000 Indische Neder-
landers kwamen vanuit het voormalig Nederlands-
Indië naar Nederland. Deze migratie staat bekend 
als ‘repatriëring’, dat neerkomt op ‘terugkeren naar 
het vaderland’, en moet vooral symbolisch worden 
opgevat, want een groot gedeelte van de repatri-
anten was nooit eerder in Nederland geweest. Veel 
Nederlands-Indische families voelden zich niet wel-
kom, toen ze net na de oorlog en in de jaren 50 
naar Nederland kwamen.
Ook vonden ze het moeilijk om een nieuw leven op 
te bouwen. Ze deden erg hun best om te laten zien 
dat ze in de Nederlandse samenleving pasten. Ze 
voelden zich ook Nederlands, want ze kwamen uit 
de Nederlandse kolonie en gingen naar Nederlandse 
scholen.

Een van de repatrianten die destijds naar Neder-
land kwam was Benny Molewijk. Na wat omzwer-
vingen kwam hij uiteindelijk terecht in Swalmen. 
Zijn verhaal wordt verteld door zijn weduwe Riet 
Molewijk-Eggels.
 
Dit interview door Angelina Antić met Riet Mole-
wijk-Eggels, echtgenote van Benny, heeft plaatsge-
vonden op 7 juli 2022 in Swalmen, in aanwezigheid 
en met medewerking van dochter Ursula, die het 
verhaal van haar moeder Riet tijdens het interview, 
hier en daar aanvulde.

Riet begint het interview met de woorden: 'Dat wat 
ik me nog kan herinneren, kan ik vertellen'.

Hoe heeft Benny zijn leven doorgebracht in 
Nederlands-Indië en later in Indonesië, na de 
onafhankelijkheid in 1949?
Benny Molewijk werd geboren op 6 oktober 1937 
in Solo op Java. Hij volgde lager onderwijs aan 
de Broederschool in Solo. Hij vertelde me dat het 
onderwijs erg goed was. Ze moesten alles over Ne-
derland leren en Algemeen Beschaafd Nederlands 
spreken. Benny ging niet graag naar school toe en 
klom dan tijdens de schooltijd regelmatig door het 
raam naar buiten, om te gaan kijken wat ze bij de 
bakkerij aan het doen waren. Hij haalde kwajon-
gensstreken uit en met zijn neef maakte hij muziek 
voor een paar centen. Thuis hadden ze een aap als 
huisdier. Hij is vroeger merendeels door zijn zussen 

Ben en oma Sirup (jongen rechts onbekend)
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opgevoed. Zijn moeder was een handelsvrouw. Ze 
reisde het hele land door. Soms nam ze Benny mee, 
maar vaak ook niet. Door de grote afwezigheid van 
zijn moeder heeft hij veel geleden, hij miste haar 
vaak.
Zijn vader overleed op 74-jarige leeftijd, toen Ben-
ny drie maanden oud was. Zijn vader heeft hij dus 
niet gekend. Toen broer Louis terugkeerde uit Bir-
ma, werd hij Benny’s voogd. Zijn moeder was een 
Indonesische vrouw. Volgens de Nederlandse rege-
ring werden Indonesische vrouwen niet capabel ge-
vonden, hun eigen kinderen op te voeden. Meestal 
kwam er dan een babu (kindermeisje) in het ge-
zin, die de taak van opvoeder overnam, echter in 
dit geval werd broer Louis Benny’s voogd. Benny 
werkte voor de kost in een garage, totdat hij met 
het schip ‘Johan van Oldebarnevelt’ op 1 september 
1956 naar Nederland vertrok.

Hoe heeft Benny de oorlog in Nederlands-Indië 
beleefd en heeft dit voor hem gevolgen gehad 
in zijn verdere leven?
Benny was ten tijde van de oorlog in Nederlands-
Indië tussen de zes en acht jaar oud. Zijn moeder 
was een Indonesische vrouw en aanvankelijk lieten 
ze de kinderen dan met rust. Op een zekere dag 
werd Benny met zijn drie zusjes en nichtje Vera 
opgepakt en naar het interneringskamp ‘Kletjo’ in 
de plaats Solo bij Soerakarta gebracht, een voorma-
lige touwfabriek. Daar leefden ze in een loods, waar 
ontzettend veel vrouwen en kinderen zaten. Zus 
Annie zorgde voor hem als een moeder. Zij zorgde 
ervoor, omdat hij een jong kind was, dat Benny 
toch eten kreeg. Het eten werd verstrekt, op aan-
vraag, uit de gaarkeuken en was erg slecht, zo ook 
de hygiëne. Er was op het kamp maar een kraan. 
Als ze zich wilden wassen, deden ze dit in een bas-
sin, dat gebruikt werd om touw in te weken. Ze 
hadden last van hoofd- kleding- en wandluizen. 
Benny kreeg malaria, dysenterie, en leed aan on-
dervoeding. Hij kreeg koudvuur in zijn been en had 
oogletsel (trachoom) opgelopen. Hij werd naar een 
ziekenhuis gebracht in Bandung, waar de artsen 
zijn been wilden amputeren, maar dankzij injecties 
werd zijn been behouden. Hij verbleef twee maan-
den in het ziekenhuis. De gruwelijke gebeurtenis-
sen in de Jappenkampen herinnerde hij zich nog 
heel goed. Hij was getuige van het doodknuppe-
len van vrouwen door de Japanners. De slachtof-
fers kregen een zak over hun hoofd en hij zag nog 
steeds een vrouw voor zich, die bij de waterketel 

stond en ter plekke werd mishandeld. Dit vond 
vaak plaats bij een schildwachtershuisje. Ook zag 
Benny dat Japanse soldaten vaak met een bajonet 
in de hand de kinderen bij elkaar dreven, wanneer 
zij door de omheining wilden kijken. Niemand kon 
het kamp verlaten. Het was afgezet en werd be-
waakt door Japanse soldaten. Hij vertelde ooit dat 
hij gezien heeft, dat een jongen door een Japanse 
soldaat met een bajonet in de buik werd gestoken 
en daardoor zeer zwaar gewond raakte. Op een dag 
werden ze vrijgelaten, omdat zijn moeder voor hun 
een ‘pendafteran’ had gekocht. Een ‘pendafteran’ 
was een registratiekaart/persoonsbewijs. Hierop 
stond hoeveel ‘Europees bloed’ de eigenaar had. Zo 
konden de Japanners zien in welke mate je Euro-
pees dan wel Indisch was. Om beter te kunnen on-
derscheiden wie Europeaan en wie Indo-Europeaan 
was, werd een ‘pendafteran’ verplicht gesteld. Het 
ging de Japanners erom, de volbloed blanken te 
onderscheiden van de gemengdbloedigen. Echter, 
de vrijheid was maar van korte duur: ze werden 
vervolgens weer in hetzelfde kamp geïnterneerd.
Daarna zijn ze nog in een ander kamp geweest, 
‘Lodji Wetan’ – ‘Cota Blunda’ (Cota Belanda) di Su-
rakarta, waar ze met meerdere gezinnen in een huis 
zaten en waar de ramen met tralies waren afge-
schermd. Ook hier was strenge bewaking. Na een 
tijdje zijn ze naar een andere straat gegaan, de He-
renstraat. Daar mochten ze wel af en toe naar zus 
Annie. Ook in het ‘Rode Kruis kamp’ hebben ze ge-
zeten. Pas in 1947 werden ze bevrijd en werden ze 
naar een ander kamp gebracht in Batavia, alwaar ze 
werden ontsmet en echt wit brood met broodbeleg 
te eten kregen. Zus Annie, nicht Vera en Benny zijn 
met Johan (Benny’s zwager) herenigd in Bandung.

Benny was geen prater. We begrepen hem in het 
begin niet. Hij had wel eens nukken. Ik dacht dat 
hij heimwee had. Hij reageerde zich af met muziek. 
Hij draaide soms keihard muziek, ieder jaar weer, 
vooral rond de Kerstperiode. De reden hiervan was, 
dat de meeste familieleden rond Kerstmis zijn over-
leden. Dochter Ursula vult haar moeder aan: ‘pap 
had ook veel last van nachtmerries'. In winterda-
gen rolde hij ‘s nachts in bed de dekens op.
Riet: “Ik had het dan koud en zei dan tegen hem, 
dat hij de dekens moest laten liggen. Dan lachte 
hij, maar zei er niks over. Naderhand werd duidelijk 
dat hij en zijn kampgenoten, van de Japanse solda-
ten het matje moesten oprollen waarop ze sliepen”.
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Pas later in zijn 
leven vertelde hij 
over de oorlog 
en zijn ervarin-
gen. Ik vind het 
jammer dat we 
dit niet eerder 
wisten. Er is ook 
een getuigenver-
slag uit 1994 van 
gesprekken met 
een psycholoog, 
ten behoeve van 
het verkrijgen 
van een uitke-
ring. Hij werd in 
verband met lichamelijk letstel en trauma, opgelo-
pen in de oorlog, gedeeltelijk afgekeurd.
De gevolgen van de oorlog hebben diepe littekens 
in zijn ziel achtergelaten.

Hoe is Benny’s reis naar Nederland verlopen?
Op 1 september 1956 is Benny, samen met het ge-
zin van zijn oudste zus Annie en zijn nichtje Vera 
vertrokken vanuit Indonesië naar Nederland. Ben-
ny was toen 18 jaar oud.
Omdat Benny’s vader Nederlander was, werden 
Benny, zijn familie en vele anderen gedwongen om 
Indonesië te verlaten na de onafhankelijkheid. Ze 
hadden geen keuze, ook al probeerde de Neder-
landse regering hen anders te doen geloven. De 
volledige overtocht moesten ze later terugbetalen 
aan de Nederlandse regering. De overtocht kostte 
ƒ 1.190,-.
Het was een lange reis op het schip, ‘Johan van 

Oldebarnevelt’. Dit schip was een van de schepen 
van Stoomvaart Maatschappij Nederland. In Aden 
(Jemen) moesten ze lang wachten,omdat het Su-
ezkanaal was afgesloten, waardoor het schip he-
lemaal moest omvaren via Zuid-Afrika. Hierdoor 
heeft de reis nog enkele weken langer geduurd. Er 
was destijds een conflict gaande over het bezit en 
de toegang van het Suezkanaal. Het leidde toen 
tot de Suezoorlog in de Sinaï, tussen Egypte aan 
de ene kant en Israël, het Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk aan de andere kant.
Benny vond de lange reis per schip naar Nederland 
wel leuk.

Wanneer is uw man Benny in Nederland aan-
gekomen en hoe verliep de eerste periode na 
aankomst?
Uiteindelijk kwamen Benny, zus Annie en zijn 
nichtje aan in IJmuiden, in de winter van 1956. Met 
bussen zijn ze toen naar Eijsden in Zuid-Limburg 
gebracht, waar ze verbleven in ‘Hotel de Transvaal'.  

Hij had het toen erg koud vertelde hij. De Neder-
landse kou was hij niet gewend.
Ze hadden kleding nodig. De afgedragen kleding, 

die niet meer in de mode was, konden ze 
uitzoeken. Hiervoor moesten ze de volle 
mep betalen.
Toen ze eenmaal waren gevestigd, liep 
Benny in Eijsden langs landerijen met ap-
pel- en fruitbomen en plukte de appels 
van de bomen. In Indonesië was er altijd 
en overal fruit en niemand keek ervan op 
als er fruit geplukt werd, maar in Neder-
land mocht dat niet. Ook vond hij het in 
het begin vreemd, dat in Nederland de 
deuren van de winkels dicht waren, want 
in Indonesië stonden de deuren van de 
winkels open. Benny ging samen met nog 
een paar Indische mensen naar het dorp 
in Eijsden om sigaretten te kopen, maar 

Op de foto zijn Benny, zijn zus Annie en hun nicht te zien. Hier wachten ze 

op straat in Aden, totdat het schip weer kon vertrekken.
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ze keerden gauw weer terug, want ze dachten dat 
de winkels waren gesloten. Ze wisten toen niet, dat 
ze de deur zelf moesten openen. Dat was in het 
begin erg wennen. In de beginperiode in Nederland 
heeft hij korte tijd op een schip als scheepsjongen 
gewerkt. Het was erg zwaar werk.

Wanneer is Benny in Swalmen komen wonen 
en hoe keek de Swalmer gemeenschap en ke-
ken uw ouders er tegenaan, dat een ‘Zjwamer 
maedje’ een relatie kreeg met een Indische jon-
geman. Hoe waren de reacties en hoe hebben 
jullie dit ervaren?
In september of oktober 1957 is Benny, samen met 
het gezin van zijn zus Annie en nichtje in Swal-
men komen wonen. ‘Op Levro' kregen ze een huis. 
In Swalmen woonden diverse andere Indische fa-
milies, zoals; de Wilde, Mouthaan, Esser, Jacobs, 
Bemer, van Ham, Rommers, Ledder, Kamphuis,  
Keijner, Rosette. De familie Blokdijk-Thomassen is 
er later komen wonen. Met diverse families had-
den ze veel contact. De andere Indische families 
woonden verspreid in Swalmen, maar met hen had-
den we minder contact. Benny en ik hebben elkaar 
ontmoet op straat in Swalmen, we woonden vlak 
bij elkaar en bij de optredens in het huis van de fa-
milie de Wilde ‘op Levro'. Naar ons weten werd er in 
de Swalmer gemeenschap niet over gesproken. In 
de beginperiode zagen de Swalmenaren de Indische  

dorpsgenoten alleen maar rondlopen en niet 
werken. Dat vonden de mensen hier wel 
vreemd en ze keken naar hen, alsof ze niet 
eerder mensen hadden gezien met een an-
dere huidskleur, gebruiken en gewoontes. Bij 
Poels klommen ze, als de appels rijp waren, 
over de omheining. Ze plukten die dan snel 
en gingen ervandoor. In Indonesië groeiden 
immers geen appels. De Nederlandse regering 
informeerde de Nederlandse burgers niet, 
over wat er zich afgespeeld had in Indonesië, 
en waarom deze mensen naar Nederland wa-
ren gekomen, aldus Riet. Onwetendheid van 
de mensen speelde een grote rol.

Mijn ouders wisten niet goed hoe ze ermee 
om moesten gaan. Vooral mijn vader niet. In 
het begin toen Benny bij ons thuis over de 
vloer kwam met zijn gitaar, wisten ze niet 
wat ze ‘ermee aan moesten vangen’. Rudy 
Kamphuis en Benny maakten wel eens mu-
ziek bij ons thuis. Dat vond mijn vader wel 

leuk. Naar optredens van Benny en de band ging hij 
niet. Gitaar spelen en zingen mocht hij wel, maar 
toen mijn vader op een gegeven moment merkte 
dat Benny voor mij kwam, mocht hij niet meer bij 
ons thuis komen, vertelde Riet lachend. Hij werd 
niet geaccepteerd vanwege zijn afkomst. Vader zei 
dan altijd: “dae kan gein dreug brood verdene!“
Toen we uitgingen, moesten mijn broers mij con-
troleren om te zien of Benny en ik toch samen kwa-
men want ik mocht van mijn vader geen contact 
hebben met Benny.
Bij ons thuis werden geen feestjes gevierd, want dat 
mocht niet. Van de ene kant begreep ik het wel, 
want ons gezin bestond uit 14 gezinsleden. Aan 
feestjes houden konden mijn ouders gewoonweg 
niet beginnen. Bij de Indische gemeenschap daar-
entegen wel. Ze maakten altijd muziek samen en 
vierden verjaardagen. Dan ging alles aan de kant in 
huis en dansten we. Het was er druk en de mensen 
waren erg ‘warm’, in vergelijking met ‘onze’ mensen. 
Ze stonden dicht bij je en uitten hun gevoelens. Dat 
trok me aan. Het was iets wat wij niet kenden. Ik 
heb veel geleerd van de hartelijkheid van de Indi-
sche mensen. Het was een geweldige tijd!
Toen ik in verwachting raakte van onze oudste 
dochter, moesten we trouwen. Benny bleef bij zijn 
zus wonen, totdat we in 1962 trouwden. Op onze 
trouwdag kreeg mijn vader een hartaanval. Toen 
was het bruiloftsfeest voorbij. We hebben tijdelijk 
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ingewoond bij Els en Willem Füsers op de Bosstraat. 
In 1963 kregen we een huis toegewezen op de Lijs-
terstraat, later omgedoopt tot Hertog Arnoldstraat. 
We gingen niet zo vaak naar mijn ouders, maar 
waren vaak te vinden bij de familie Mouthaan 'op 
Levro’.

Was het moeilijk voor Benny om zich aan 
aan te passen in Nederland en later in 
Swalmen? Voelde hij zich geaccepteerd en 
opgenomen in de Swalmer gemeenschap?
In het begin viel het tegen. Hij had heimwee, 
moest erg wennen aan de ‘Hollandse pot’ en 
kon niet goed tegen de winterse kou. Benny 
had in het begin moeite om zich aan te pas-
sen, maar de Indische gemeenschap had on-
derling een hechte band. Ze speelden altijd 
samen kaart, dobbelden bij elkaar thuis en 
maakten samen muziek.
Na enkele jaren was hij gewend en voegde 
zich echt goed binnen de Swalmer gemeen-
schap. Overal deed hij aan mee, zoals carna-
val en kermis. Dat vond hij geweldig. Daar ge-
noot hij van! Op latere leeftijd heeft hij zelfs 
‘plat lere kalle’. Ook was hij bij de vakbond en 
bij iedere activiteit, zoals o.a. stakingen, was 
hij haantje de voorste. Benny was destijds in 
het dorp een ‘exotische gewaarwording’. Indi-
sche jongens zagen er goed uit, aldus Riet en 

soms mocht Benny en zijn goede vriend  
Steigerwald van een vrouwelijke con-
ductrice gratis meereizen met de bus, 
wanneer ze op stap gingen. Dat vond 
hij erg leuk. Hij was trots op zijn af-
komst.
Hij heeft zich er, ondanks alle vooroor-
delen, goed doorheen geslagen. Later 
voelde Benny zich echt goed op zijn 
gemak in zijn dorp Swalmen.

Hoe zorgde de Indische gemeen-
schap voor vertier en deed de Swal-
mer gemeenschap hieraan mee en 
hoe maakte Benny hier deel van uit?
De eerste en helaas de enige Indische 
avond in Swalmen vond plaats op 16 
december 1961, in Hotel ‘De Zwaan’. 
Het was min of meer een kennisma-
kingsavond waarop cultuur uitgewis-
seld werd met onder andere Indische 
dans en muziek en Nederlands kienen 

in aanwezigheid van o.a. pastoor Schmitz en me-
vrouw Geraedts-Thoonen. De avond werd druk be-
zocht. Het bleef bij goede bedoelingen. Wel werden 
er meerdere ‘Indische avonden’ georganiseerd in de 
regio Roermond en Venlo. In Venlo waren destijds 

Bruiloft Benny en Riet
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goed bezochte ‘Indische avonden’, waar vele Indi-
sche mensen naartoe gingen.

Benny speelde in de band ‘The Rolling Kids’ ze speel-
den Indo rock, samen met Jan Peters uit Boukoul, 
Nico Neijmann en nog twee bandleden, waarvan 
ik de namen niet meer weet, zegt Riet. Ook Rudy 
Kamphuis uit Swalmen was er vaak bij. ‘The Rolling 
Kids’ verzorgden veel thuis-optredens, meestal tot 
22.00 uur. Het was altijd druk bij de mensen thuis, 
gedurende de optredens.
Naderhand traden ze vaak op in Duitsland, vooral 
op zaterdagen en zondagen. Tijdens carnaval trad 
hij altijd op dinsdagmiddag op, bij Thijs en Wilma 
(café Wilhelmina), samen met de ‘Vottevaegers’. Mu-
ziek en carnaval vieren was zijn lust en zijn leven.
Ook leerde hij de Swalmer schooljeugd van de St. 
Jozefschool eind jaren 70 zelf vliegers maken. Na 
schooltijd zaten de diverse jongens bij ons in de 
achtertuin met Benny vliegers (zonder staarten) te 
maken, waarna er wedstrijdjes gehouden werden 
met deze vliegers op de grasveldjes van de Hertog-
dom Gelresingel.

Hoe verliep jullie leven verder, nadat jullie zijn 
getrouwd en in de Hertog Arnoldstraat woon-
den?
Eerst hebben we ingewoond bij familie Mouthaan 

en daarna bij een van mijn zus-
sen, zegt Riet. Toen onze oudste 
dochter Susan is geboren, zijn 
we op de Hertog Arnoldstraat 
gaan wonen. Benny volgde cur-
sussen om het vak van lasser 
en bankwerker te leren. In de 
beginjaren heeft hij op verschil-
lende plaatsen gewerkt, zoals in 
een pannenfabriek, maar voor 
de werkzaamheden was hij ‘te 
klein van stuk’. Dat gold voor 
meerdere Indische mensen. De 
pannen op de lopende band vie-
len er dan van af.
Daarna heeft hij bij de firma 
Kleine gewerkt, waar plastic 
werd geproduceerd. Daar maak-
te hij plastic stoelen. Naderhand 
heeft hij bij Jo Konings Electro 
en bij Becker Bakovenbouw in 
Maasniel gewerkt. Ik werkte bij 
Schlicher op de Asseltsestraat, 

als hulp in de huishouding.
In het begin van ons huwelijk hadden we ‘niets’. We 
hadden alleen een bankstel. Omdat Benny handig 
was, heeft hij veel van smeedijzer gemaakt, zoals 
tafeltjes, krantenbakken en andere meubelstuk-
ken. Verder deed hij alle voorkomende klussen in 
huis.
Later repareerde hij auto’s. Zijn grote trots was zijn 
eigen blauwe Mini, waar iedereen hem van kende 
en hij nam ook iedereen, die bij de bushalte stond 
te wachten, in zijn Mini mee indien er ruimte was 
als hij op weg was naar of van Roermond. In Indo-
nesië is hij toentertijd niet meer naar school ge-
gaan. Daar had hij later spijt van. Benny startte 
met opleidingen aan de avondschool en studeerde 
veel, waardoor hij zijn diploma’s heeft behaald. Te-
gen onze kinderen was hij daarom streng. We heb-
ben veel spullen van hem bewaard, zoals zijn di-
ploma’s, zijn eerste loonstrookje en loonzakjes van 
het bedrijf Konings. We vinden het nog altijd mooi 
om te zien.

Uiteindelijk kregen we vier dochters; Susan, Ju-
liette, Ursula en Monique. Het was altijd wel ge-
zellig samen. De deur stond voor iedereen open, 
waardoor er veel mensen binnenliepen. Het huis 
was altijd vol. Benny zei altijd: “Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugde”. Niet alleen Indische mensen 

The Rolling Kids
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kwamen over de vloer, maar ook mensen uit onze 
straat. De mensen die vroeger op de Hertog Arnold-
straat woonden, waren hecht met elkaar. Dat is nu 
veranderd.

We zijn thuis katholiek opgevoed. Op zondag 
moesten we altijd eerst naar de kerk, daarna was 
er thuis muziek, vertelde Ursula. We hielden altijd 
groot feest, bij de geboortes, communiefeesten  en 
verjaardagen van de kinderen. Dan werd er voor 
iedereen gekookt en was er natuurlijk ook vlaai, 
vertelde Riet. Ook bij ons thuis ging in de woonka-
mer het meubilair aan de kant en werd er gedanst. 
Benny danste dan de ‘jive’ met onze dochters Susan 
en Ursula. Iedereen danste op een feestje. Vooral 
'van aad op nuuj' kwamen alle buren naar ons toe, 
want bij ons was het groot feest. Indisch eten was 
het belangrijkst. Benny hield van lekker eten. Hij 
was een fijnproever. Hij ging graag naar de Pasar 
Malam (wat avondmarkt betekent). Daar was lek-
ker Indisch eten en kwam hij heel veel Indische 
mensen tegen. In het begin kon ik nog niet zoveel 
Indische gerechten koken, maar naderhand heb ik 
het wel geleerd. Later kookte Benny zelf ook vaker. 
Vroeger waren er geen potjes met specifieke krui-
den. We moesten dan zelf alles maken.

Ursula vertelde lachend een leuke anekdote. Zijn 
nichtje Vera woonde bij ons in de straat. Zij kookte 
ook wel eens en dan zei pap: 'Het eten van Vera is 
lekkerder'. Op een dag heeft mijn moeder een zelf 
gekookt bord eten naar zijn nicht Vera gebracht. 
Later op de dag bracht Vera vervolgens, vanuit haar 
huis, het bord eten naar Benny. Hij at het bord sma-
kelijk leeg en zei dan: 'Het eten smaakte heerlijk'!

Benny was wel ijdel. Hij zorgde voor een goede 
conditie, deed zijn dagelijkse oefeningen en fietste 
iedere dag 30 tot 40 kilometer. Hij was altijd erg 
fit, maar ineens ging het snel bergafwaarts met 
zijn gezondheid. De diagnose kanker werd gesteld 
en ten gevolge van deze ziekte is hij overleden op 
Kerstavond 2013, op 76-jarige leeftijd. Ik kan zeg-
gen dat hij van het leven heeft genoten. Hij heeft 
hier echt meestentijds fijne jaren gehad en dat heb 
ik hem gegund. We hebben het samen erg fijn ge-
had. Ik woon dit jaar (2023) al 60 jaar op hetzelfde 
adres en woon er nog steeds heel graag.

Onze dank gaat uit naar mevrouw Riet Molewijk-
Eggels die op zeer openhartige wijze vertelde hoe 

haar leven uitgezien heeft met Benny Molewijk, af-
komstig uit Nederlands-Indië, die als repatriant in 
1956 naar Nederland kwam.

Meer dan 350 jaar werden de bewoners van Neder-
lands-Indiè overheerst en uitgebuit door de Ne-
derlanders. Lang werd het woord oorlogsmisdaden 
vermeden als er gesproken werd over deze oorlog. 
Uit een korte samenvatting van de toespraak die 
minister-president Rutte hield op 3 september 
2022 bij het Nationaal Indiëmonument te Roer-
mond citeren we: “In deze periode was er ook van 
Nederlandse zijde sprake van wijdverbreid extreem 
geweld. De verantwoording hoorde thuis bij de ge-
zagsdragers van toen, maar zeker niet bij de indivi-
duele dienstplichtigen. Het kabinet had in februari 
2022 al daarvoor zijn excuses aangeboden, en hier 
in Roermond herhaalde hij deze excuses. Excuses 
aan alle veteranen die zich toentertijd als goed mi-
litair hebben gedragen. Excuses aan al diegenen die 
sindsdien kampen met zware lichamelijke  en men-
tale gevolgen, iets waarvoor lang te weinig aandacht 
en te weinig erkenning is geweest. En ook excuses 
aan de tweede en volgende generaties, die zijn op-
gegroeid met de pijn en het verdriet van hun ouders 
en grootouders.
De pijn nemen we daar niet mee weg. Deze moeilijke 
periode uit onze geschiedenis blijft voor velen onvol-
tooid verleden tijd”.

Bronvermelding:

Interview met mevrouw Riet Molewijk-Eggels en haar dochter 

Ursula Molewijk.

Foto’s uit de privécollectie van familie Molewijk, Wikipedia en 

site Stoomvaart Maatschappij Nederland
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Uit de oude doos
In deze Biejeingezeumerd een foto van de reünie in 1992 van de 6e klassers van de H. Hartschool 
in 1959.

Zijn er lezers die de ontbrekende naam kennen? Uw reacties zien wij graag tegemoet via redactie@
mhvs.nl of via één van de telefoonnummers van de redactieleden, vermeld op de binnenkant van 
de kaft. Bij voorbaat hartelijk dank. 

1.	 Rita Verstappen
2.	 Will Hubertz
3.	 Nellie Vallen
4.	 Leny Heymann
5,	 Clara Beulen
6.	 Margriet Beek
7.	 Iris Piepers
8.	 ??
9.	 Silvia Ramakers
10.	 Mathilda Wijnands
11.	 Lilly Stokbroekx

12.	 Annelies Bovendeerd
13.	 Wilma Engels
14.	 Els Thijssen
15.	 Marleen Vallen
16.	 Will Leyendekkers
17.	 Corrie Franssen
18.	 juffrouw Custers
19.	 Mariet Stienen
20.	 Anny Nijssen
21.	 Rina v.d. Berg
22.	 Toos Claessen

23.	 Annelies Sillen
24.	 Theo Joosten
25.	 Tecla Geraedts
26.	 Paula Knippenberg
27.	 Rietje Janssen
28.	 Mariet Hamans
29.	 Annie Wijnands
30.	 Marij Kleef
31.	 Fien Lehnen
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Frans Heijnen het prototype van de bohémien
Samenstelling: Els Janssen–van Avesaath en Ursula Molewijk

Citaat uit Dagblad De Limburger uit 1964:  
“Frans Heijnen, de 51-jarige kunstenaar uit 
Swalmen, is eigenlijk een wat middeleeuws 
type. Niet dat zijn werk de stijl en de glans 
van ‘de ouden’ heeft, maar het is de persoon 
van de kunstenaar die mij deed denken aan 
de oude alchemist, de denker en de zoeker 
naar artistieke onsterfelijkheid. Een levens-
kunstenaar ook, een man die in zichzelf 
gekeerd bezeten is door zijn opdracht, zijn 
roeping te scheppen en die deze bezetenheid 
demonstreert door rusteloos en onverdroten 
te werken met een stugheid en onverzette-

lijkheid die de Limburger niet gauw eigen is.
Frans Heijnen, vrijgezel, voorziet in zijn 
levensonderhoud door te werken als glas-
in-lood zetter, door het uitvoeren van glas-
in-loodontwerpen van kunstenaars die hier-
voor de vaardigheid en/of het materiaal niet 
hebben. Maar alleen dat technisch scheppen 
kan hem niet die voldoening geven die een 
man in zijn werk moet hebben. En daarom 
schildert Frans Heijnen. Monumentaal in zijn 
doeken, fel in zijn glas-emailles. Terwijl vele 
schilders kunnen steunen op, of hinder heb-
ben van, een academische opleiding is Frans 
(Frenske, zoals hij ook wel signeert) Heijnen 

autodidact, op die paar jaar na waarin hij leerling 
van Lei Franssen was. Doordat hij zichzelf, zo goed 
als zonder hulp en steun van ’n leraar, een weg 
heeft moeten zoeken en banen, is Frans Heijnen 
in zijn schilderwerk star vast blijven houden aan 
de eenmaal gevonden stijl en lijn. Zijn (vrouwen-) 

portretten zijn opgebouwd uit strakke, helder ge-
kleurde vlakken. Bijna planimetrische figuren (= 
vlakke meetkunde, vlaktemeetkunde of effen geo-
metrie is het onderdeel van de meetkunde dat zich 
specifiek bezighoudt met het meten van oppervlak-
ken in de 'platte' ofwel tweedimensionale ruimte). 
Zijn kleuren zijn hard en fel, en lijken soms van 
het doek te springen. Heel anders zijn zijn werken 
in glas-emaille of geschilderd met olieverven en ge-
brand op glas. In deze laatste techniek is hij sedert 
enige tijd aan het experimenteren, om na te gaan 
hoe de olieverven die hij op (soms geslepen) glas 
aanbrengt, zich zullen gedragen wanneer zij in de 
oven gebrand worden. De verf verkleurt, loopt in 
elkaar en er vormen zich grove bobbels op het glas, 
alsof het werk een mozaïek is van fijngeslepen en 
schitterende gekleurde kiezelsteentjes.
Werken met deze techniek hangen momenteel ge-
ëxposeerd in ‘De Kraanpoort’ van Frans Jongen, het 
hotel-restaurant, dat in de loop der jaren een artis-
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tiek centrum is geworden en waar al vele schilders 
een grote bereidheid hebben ondervonden wanneer 
zij wilden exposeren. Het is overigens te hopen, 
dat het beleid van de nieuwe toekomstige exploi-
tant van ‘De Kraanpoort’, wat het artistieke betreft, 
niet onder zal doen voor dat van Frans Jongen, die 
op zijn manier een Maecenas is (geweest) voor de 
Midden-Limburgse kunstwereld.

Op een grote zolder, achter Hotel de Zwaan woont 
Frenske. Zijn woon- en werkruimte is ingericht als 
een toonkamer voor bohémien-interieurs. Er is een 
dergelijke toestand geschapen, waarin het mogelijk 
is je direct en zonder remmingen volkomen thuis 
te voelen. Eén met de sfeer die deze ruimte ademt. 
Frans Heijnen doet niet graag afstand van zijn werk. 
Net zoals een moeder, hoeveel kinderen er ook zijn, 
er niet een van zou kunnen en willen missen, zo 
is Frans Heijnen gehecht aan zijn geesteskinderen, 
die hem minstens evenzeer aan het hart liggen als 
zijn vrijheid met zijn muziek en de pijp.

Wanneer men hem zo, met het kalende hoofd om-
ringd door een bos wuivende grijzende manen en 
het gezicht scherp getekend en benig, ziet schar-
relen in het atelier, dan weet men dat deze man pas 
leeft, als hij het penseel kan hanteren, de glassnij-
der of bij zijn oven staat te kijken wat het resultaat 
is geworden van zijn nieuwe techniek. Dan weet 
men dat Frans Heijnen de personificatie is van het 

woord artiest.” S.K. (Initialen van de schrijver van 
dit artikel.) 

Frans Heijnen werd geboren op 10 maart 1913 te 
Swalmen. Hij was de zoon van Joannes Heijnen en 
Catharina Vermij. Hij groeide op in een gezin met 
zijn halfbroer Sef en zijn halfzussen Anna en Maria 
Josephina en zijn zus Cornelia. Sef, Anna en Maria 
Josephina waren kinderen uit het eerste huwelijk 
van Joannes Hubertus Heijnen en Cornelia Braban-
der. Cornelia overleed rond 1910 op jonge leeftijd. 
Joannes Heijnen huwde al vrij snel voor de tweede 
keer met Catharina Vermij. Uit dit huwelijk werd 
Cornelia (Nela) geboren op 8 augustus 1911, en 
Frans. Een zusje Josephina Hubertina overleed in de 
leeftijd van 9 maanden. Frans bleef zijn hele leven 
ongehuwd, hij overleed op 8 april 1981 te Swalmen. 
Vader was werkzaam als glazenier in Kunst-Atelier 
‘ST. MARCUS’ gelegen aan de Bosstraat. Oorspronke-
lijk woonde en werkte Frans aan de Bosstraat. Rond 
1960 had hij zijn atelier op de zolder van Hotel de 
Zwaan, gelegen aan de Rijksweg te Swalmen. Hier 
schilderde hij vaak samen met Jo Geraedts (bijge-
naamd Jo van Frien), zoon van de eigenaar van 
Hotel de Zwaan. Later had hij zijn atelier nog enige 
tijd in de poortwoning van hoeve ‘Zuidewijk Spick’ 
in Boukoul. De huidige eigenaar Louis Thissen ver-
telt over Frans Heijnen:
“Frans had de poortwoning in gebruik als atelier, 
waar hij zijn schilderkunst beoefende en waar hij 

menig portret maakte van zijn modellen. 
Hij maakte er ontwerpen voor glas-in-lood-
ramen en schilderingen maar de ramen wer-
den elders in een atelier gemaakt. Hij was 
een liefhebber van muziek en had een grote 
verzameling hiervan. Hij woonde niet in de 
poortwoning, had er wel een bed staan als dat 
soms eens nodig was. Hij woonde samen met 
zijn zus Nela, die ook ongehuwd was, aan de 
Bosstraat. Voor een feest ter gelegenheid van 
een grote restauratie op het Spick maakte hij 
in opdracht kopieën van een vaantje dat op 
het dak stond. Dat was uitzonderlijk want hij 
werkte niet graag in opdracht. ’t Feit dat hij 
heel goed met mijn moeder kon opschieten 
heeft daarin zeker meegespeeld, aldus Louis. 
Frans was een man van de dag. Hij was een 
aimabele man, had een frèle postuur en was 
duidelijk herkenbaar aan zijn alpinopetje dat 
hij altijd droeg, en de sigaret die tussen zijn 
tanden geklemd zat. Met een mini-fiets ver-
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plaatste hij zich door het dorp." Louis kon zich ook 
nog herinneren dat hij met Frans naar een kunst-
markt was geweest in Valkenswaard waar hij zijn 
schilderijen verkocht. In de poortwoning zijn nog 
enkele mooie ramen te zien en een klein raam in 
de voordeur. In het hoofdgebouw van de Spick zijn 
een viertal ramen te bewonderen in de woonkamer, 
en een mooi schilderij van Frans. In Boukoul zijn 
her en der ook nog ramen van Frans aanwezig in 
woningen.

Op zoek naar het leven en werken van Frans Heij-
nen, hij signeerde zijn werken vaak met de naam 
‘Frenske’, ging Ursula Molewijk ook op bezoek bij 
Tijs Suilen. Tijs vertelt:
“Frans was een broer van mijn oma. Ik woon sinds 
de jaren ’90 in de woning van Frans en Nela gelegen 
aan de Bosstraat. Zoals gezegd, Frans was vrijge-
zel en woonde samen met zijn zus Nela, die naai-
ster was. De achterkamer van de benedenverdieping 
diende als naaikamer. Soms had Frans voor even een 
vaste vriendin, maar meestal won de kunst het van 
de dames.
Hij was een markant figuur, altijd bezig in zijn ate-
lier met een pijp in zijn mond. Je vond ook overal 
pijpenrekjes. De woning aan de Bosstraat was al-
leen zijn woonplek waar hij samen met zijn zus Nela 
woonde. Nela zorgde voor Frans en het huishouden. 
Het atelier waar hij schilderde en ontwerpen voor 
glasramen maakte, was de poortwoning van Zuide-
wijk Spick in Boukoul en de werkplaats/glasatelier 
op de bovenverdieping van hotel de Zwaan gelegen 
aan de Rijksweg die vol stond met poseerstoelen en 
de nodige materialen om zijn kunst uit te oefenen. 
Van origine was hij glazenier en hij beheerste ook de 
kunst van het brandschilderen. Kunstschilderen was 
echter een grote hobby van hem. Als hij bezig was 
dan luisterde hij altijd naar zwaar klassieke muziek. 
Hij had een verzameling van wel 1000 lp’s met klas-
sieke muziek. Je zag Frans altijd in een stofjas, hij 
droeg een schildersbaret, en rookte de pijp of klemde 
een sigaret tussen zijn lippen. Hij had een geheel ei-
gen procedé ontwikkeld bij het brandschilderen van 
glas in combinatie met olieverf. Die kennis heeft hij 
jammer genoeg nooit overgedragen of aan iemand 
anders geleerd. Dit geheim heeft hij meegenomen 
in zijn graf. Hij had ook een geheel eigen stijl van 
schilderen, was zijn tijd vooruit met zijn kunst. Hij 
heeft veel inwoners van Swalmen op het doek gezet 
en wel zo dat het gezicht vaak twee kleuren en een 
driehoeksvorm had.”

Ursula vertelt: “Mijn moeder heeft hij ook geschil-
derd, haar gezicht was verdeeld in een paarse helft, 
hoe de andere helft gekleurd was weet mijn moeder 
helaas niet meer. Wel dat ze een geel bloesje met een 
strikje droeg. Ze mocht het schilderij houden maar 
ze vond het destijds niet echt mooi.”

Tijs ging, toen hij nog heel jong was, vaker samen 
met zijn vader en Frans mee naar tentoonstellingen 
in de omgeving. Die had hij zelfs tot in Frankrijk 
gehad. Zijn vader had een verfwinkel aan de Bos-
straat en was schilder van beroep. Hij had een bus 
waar de schilderijen en kunstwerken van Frans mee 
vervoerd konden worden. Op die tentoonstellingen 
verkocht Frans regelmatig kunstwerken.

Veel van zijn werken kun je herkennen doordat er 
een handtekening op staat. Hij zette overal zijn 
handtekening op. Zo ook in een boek dat Tijs in 
maart 1981 van hem kreeg, de zwierige handteke-
ning nam twee pagina’s in beslag. Ook op lp’s die 
van hem waren vond je zijn handtekening.
In Swalmen zijn op veel plaatsen kunstwerken ge-
plaatst van Frans. Met name de glas-in-loodramen  
zijn bekend. In de woning van Tijs is er glas-in-lood 
boven zijn voordeur, in de hal, oude deuren met 
gebrandschilderde ramen en 2 raamhangers. In de 
oude verfwinkel van Suilen links gelegen naast de 
destijds ouderlijke woning van Frans, en aan rech-
terzijde de woning van de familie Heijnen bevinden 
zich ook glas-in-loodramen van zijn hand. Aan de 
overzijde aan de Bosstraat zijn de bovenlichten ook 
door hem gemaakt. 
In een fabriek in Maasbracht (naam helaas niet be-
kend) hangt een groot gebrandschilderd schilderij 
van zijn hand. Verder maakte hij veel olieverfschil-
derijen, en zoals eerder gezegd glas-in-loodramen, 
raamhangers en keramische tegels. Tijs kon zich 
niet herinneren of er ooit een publicatie over Frans 
was geschreven. Wel was hem bekend dat de familie 
Heijnen een glasfabriek had vlakbij het woonhuis 
van Frans. Deze fabriek ging helaas in vlammen op, 
op 22 september 1958.

Tijs kon zich nog herinneren dat mede door juf-
frouw Fien Leppers met Koninginnedag (dacht hij) 
op de St. Jozefschool een tekenwedstrijd was geor-
ganiseerd op het Mortelplein. Hij zat toen in klas 
4 in de jaren zeventig. Met krijt moesten ze toen 
in groepjes een tekening maken. Juffrouw Leppers 
had Frans Heijnen uitgenodigd om de tekeningen 
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te beoordelen en een groep aan te wijzen die ge-
wonnen had. Toen Frans Tijs zag, gaf hij hem een 
knipoog en heeft toen een andere groep laten win-
nen. Later zei hij: “Ik had jouw groepje moeten 
laten winnen, maar ja dat kon niet”. Hij ging op 
een grappige manier om met de kinderen.

Vlak na zijn overlijden in 1981 heeft de conservator 
van het Cuypershuis te Roermond nog geprobeerd een 
tentoonstelling van de werken van Frans te houden, 
echter doordat er te weinig werken verzameld konden 
worden, kon de tentoonstelling niet plaatsvinden. 

De speurtocht van Ursula was nog niet ten einde. 
Zij ging te rade bij Peter Wouters. Peter Wouters 
vertelt:
“Ik ben in 1965 geboren in restaurant De Zwaan 
gelegen aan de Rijksweg te Swalmen en heb daar 
tot mijn 5e jaar gewoond. In de schuur bij ons had 
Frans Heijnen zijn atelier waar hij soms ook sliep. 
Als klein kind kwam ik er wel eens omdat we vaker in 
de schuur speelden. Frans kwam vaak bij ons in het 
café een borreltje drinken en mijn ouders hadden 
enkele van zijn werken gekocht of gekregen, dat kan 
ik me niet meer precies herinneren. Wel weet ik dat 
ik ze altijd erg mooi vond, terwijl het vrij abstracte 
werken waren met veel kleur en vreemde vormen en 

voorstellingen. 
Toen ik op 
20-jarige leef-
tijd uit huis 
ging heb ik 
twee van Frans’ 
werken van 
mijn ouders 
gekregen om-
dat ze wisten 
dat ik ze mooi 
vond. Ik heb ze 
in elke woning 
waar ik naar 
toe verhuisde 
altijd een pro-

minente plek in mijn inrichting gegeven. Een aantal 
jaren geleden kwam ik op het idee om een adver-
tentie in sjnabbeltjes te zetten waarin ik vroeg of 
mensen uit Swalmen en omgeving werken van Frans 
Heijnen hadden die ze eventueel wilden verkopen. 
Hier kwamen enkele reacties op waardoor ik mijn 
collectie kon uitbreiden. Frans was naast schilder 
eigenlijk nog meer bekend om zijn glas-in-loodwer-

ken. Hij heeft bij diverse kerken ramen gemaakt 
met prachtig gebrandschilderd glas-in-lood. Soms 
schilderde hij ook landschappen, en vaak vroeg hij 
aan plaatselijke schonen om te poseren voor hem. 
Dit leverde vrijwel altijd erg abstracte portretten op 
waarin de personen zichzelf meestal niet herkenden, 
zoals Ursula ook vertelde dat haar moeder het por-
tret dat Frans van haar schilderde niet mooi vond. 
Daarnaast maakte hij veel opalinen van geëmail-
leerd glas. Ook maakte hij religieuze voorstellingen 
en kruisbeelden. Na zijn tijd bij De Zwaan heeft 
Frans een atelier gehad op hoeve Zuidewijk Spick 
te Boukoul. Tijdens deze periode signeerde hij zijn 
werken met de naam  ‘Frans Spick’.

Ursula sprak ook nog met Sef en Anny Heijnen (ook 
familie van Frans) wonend aan de Bosstraat en de 
buren van Tijs Suilen. In hun huis zijn de ramen 

aan de voorzijde van het huis en de ramen naast 
de voordeur de laatste ramen die Frans vervaardigd 
heeft. Kenmerkend is zijn speciale techniek van 
ronde elementen met een gebrandschilderde teke-
ning in het midden.

Met dank aan: Louis en Els Thissen–Heijnen, Tijs Suilen, Peter 

Wouters, Annie en Sef Heijnen. Documentatie archief: Milieu- 

en Heemkundevereniging Swalmen.
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